Verhalen
over oude
stenen zijn
gebleven

Wie Wijhe een beetje kent, ziet nog genoeg
historische panden. Toch is er heel wat
verdwenen. De oude stenen zijn dan misschien
wel weg, de verhalen bleven. Net als haarscherp
beeldmateriaal. Historische Vereniging Wijhe
voegde ze samen en maakte een prachtig boek
met hoe hettoenwasennuis.

Regien Klein Hegeman

Wijhe

e konden wel drie
boeken volschrijven,
Jan Heideman, Freerk
Kunst en Anne Ma-
rijke Lindeleijer van
Historische Vereni-
ging Wijhe. Over elke meter in
Wijhe valt wel wat te vertellen, stelt
het drietal.,,Het was gigantisch veel
werk. We hebben de pareltjes eruit
gepikt”, zegt Heideman nog net niet
zuchtend, bladerend door het boek.
,» Wat waren we blij met ons eigen
archief, waarin we nog glasnegatie-
ven vonden met haarscherp beeld
en alleen al 5 strekkende meter aan
krantenartikelen hebben.”

Verdwenen scholen

., BEr kwamen z6 veel verhalen los”,
zegt Lindeleijer, die de verdwenen
scholen beschreef. ,,Over 't school-
tje in de hoek van de kerk bijvoor-
beeld. Waar de schoolmeester geen
orde had en kinderen op het kerk-
hofje hun behoeften deden. Dan
spreek je over de tijd rond 1800.”

De kerk staat er nog. Het kerkhof
is verdwenen. Zo zijn er nog veel
meer plekken in het historische
dorpje. In het boek worden er 32 be-
schreven. Geillustreerd met oud en
nieuw beeld.

Zeven havezaten
,JHet idee dit boek te maken, is ont-
staan na de plaatjesboekactie van
een supermarkt. Dat smaakte naar
meer. Er kwamen nogal wat verha-
len los. Daar moeten we het van
hebben”, zegt Heideman. ,,Verhalen
die je wil bewaren. Hoe het kan dat
er veel moois is verdwenen? Eigen-
lijk is dat heel goed verklaarbaar.”
Heideman noemt enkele ambach-
ten die niet meer bestaan: de smid
en een mandenmaker. ,,Maar ook
door sluiting van de melk- en vloer-
zeilfabriek werden arbeidershuisjes
overbodig. Of havezaten die door
geldgebrek leeg kwamen te staan.
Wijhe telde er een stuk of zeven.”
Een voorbeeld is havezate de Gel-
der, aan de rand van Wijhe. Alleen
het koetshuis staat er nog. Toegan-
kelijk via een mooi sierhek en een
brug over de gracht. Heideman:

A Jan Heideman, Freerk
Kunst en Anne Marijke Lin-
deleijer hebben heel wat
werk zitten in het boek
over historische panden

in Wijhe. FoToRONALD HISSINK

,» Vroeger dachten ze loat maar af-
brekn. Wat moesten ze ermee. Door
de armoe was er geen geld voor on-
derhoud. Dat geldt ook voor een
aantal mooie villa's aan de Oranje-
straat. De gebouwen waren op en
het was een vooruitgang als het
werd afgebroken. Zonde.”

»Zonde!” roept Lindeleijer la-
chend tussendoor. ,,Je wilt niet we-
ten hoe vaak we dat wel niet hebben
gezegd bij het maken van dit boek.”

Glazen hokje

,»Bij verdwenen boerderijen, het
station waar nu een glazen hokje
staat, de tien huisjes van het Ach-
tendeel, het oude gemeentehuis,
het Kerkehuis aan de Stationsweg,
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de bibliotheek en de fietsenwinkel
aan de Nieuwendijk.”

En bij het Vogelnestje, een boer-
derijtje dicht bij de IJssel. ,,Ik vond
dat wel één van de bijzondere pand-
jes in onze ontdekkingstocht naar
het historische verdwenen goed”,
zegt Heideman.

Drijfijs

Bij hoogwater was het boerenhuisje
omringd door water. Of drijfijs
zorgde voor de nodige schade. ,,Op
foto’s is te zien dat er aan het pla-
fond allemaal haken hingen. Voor
het drogen van vlees. Ik kom zelf
van een boerderij, heb niets met het
boerenleven, maar achterhalen wie
er heeft gewoond en hoe, vind ik in-
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Hoe hetkandat
er zo veel moois
is verdwenen?
Eigenlijkis dat
heel goed
verklaarbaar

- Jan Heideman

teressant.”

Op de plek waar ooit het Kerke-
huis stond, een karakteristiek pand
met een kruidenier en later een
café, staan nu auto’s geparkeerd. Het
werd afgebroken rond 1972. Kunst
woont er schuin tegenover. ,,Daar-
naast, waar nu verzorgingshuis Het
Weijtendaal staat, stond een prach-
tig slot. Dat had ik liever gezien dan
dit massale zorggebouw. Ook
zonde.”

Negende gebod

Duiken in de geschiedenis maakt de
tongen los, weet Heideman. ,,Zo
spraken we Corry Dijkslag. Oud-be-
woonster van een van de tien arbei-
dershuisjes van de Achtendeel, het

Tiende Gebod. ‘Ik ben geboren in
het Negende Gebod’ zei ze. Dat
klinkt al grappig.”

,»Corry herinnerde zich nog heel
goed hoe klein de huisjes waren. En
dat je alleen aan de achterkant naar
binnen kon. Een voordeur was er
niet. Ook geen douche. Hun vader
douchte altijd in de vloerzeilfabriek
waar hij werkte. De rest van het ge-
zin waste zich uit een emmertje
water. Tot eigenaar Willemsen de
huisjes liet verbouwen en er een
douche kwam. Haar vader vond het
maar gekkigheid. Hij bleef zich was-
senin de fabriek.”

Bibliotheek

Een eveneens voor veel Wijhenaren
een herkenbaar punt is het verdwe-
nen pand tussen de Nieuwstraat en
de Nieuwedijk. Ooit gekocht door
Cees Blom uit Deventer. Hij begint
erin 1938 met de reparatie van fiet-
sen. Niet veel later richt hij het pand
in als bibliotheek. Alle boeken wor-
den gekaft door zijn schoonvader.
De bieb is een uitkomst tijdens de
Tweede Wereldoorlog; er is weinig
vertier, de biebboeken geven veel
plezier.

Volgens Kunst werd het pand be-
gin jaren zeventig van de vorige
eeuw afgebroken. Ook hier zijn par-
keerplaatsen gerealiseerd. De grote
deur in het naastgelegen pand is
nog herkenbaar.

Ook herkenbaar voor veel men-
sen is de aanbouw van het voorma-
lige gemeentehuis. Daar, op de plek
waar de burgemeester de scepter
zwaaide, staat sinds tien jaar nieuw-
bouw en wonen nu mensen.

~Eigenlijk een kapitaalslag”, zegt
Kunst, die altijd op het gemeente-
huis heeft gewerkt. ,Het pand was
nog prima. Niet heel mooi, maar
nog goed. Toen het gebouwd moest
worden, werden er nogal wat eisen
gesteld. Zoals laagbouw, een glazen
tussengang naar het hoofdgebouw,
waar het ook nog eens van los
moest staan. Wat er nu staat, is wel
een verbetering, maar toch. We
moeten het er maar mee doen.”



